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Zeynep Belma Erbulut 


(989 yılı İstanbul doğumludur. Eğitimine lise döneminden itibaren grafik tasarım alanında devam etmiş, 
çocuklara yönelik kitap çalışmaları yapmıştır. Mesleğini bu alanda devam ettirmektedir. Evli ve bir çocuk 
annesidir. 


Merhaba Çocuklar 


Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed, “Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim.” 
buyurmuştur. Peygamberimizin takipçisi biz Müslümanlar da dini ahlaki değerlerlerimizi yaşamaya 
büyük önem veririz. Zaten büyüklerimizden de hep böyle görmedik mi? 

Öyle ki; 
© Akşam pişirdiği yemekten, belki canları çekmiştir diyerek komşusuna bir tabak götürmeyi âdet 
hâline getirmiş olan bizim annelerimizdir. 
© Kendisine gelen müşterinin istediği ürünü sattıktan sonra, “Beyefendi ben siftah yaptım, 
isterseniz ikinci istediğinizi de komşumdan alınız, henüz o siftah yapmadı.” diyen kanaatkâr bir 
ecdadın torunlarıyız. 
© Muhtaç kişi alırken mahcup olmasın, istediği kadar alsın; verenin de kim olduğu bilinmesin diye 
sadaka taşları yapan bizim dedelerimizdir. 
© Fakirlere erzak dağıtırken onlar utanmasın diye, gündüz değil de akşam karanlığını seçen bizim 
ince düşünceli milletimizdir. 
© Dostuna bülbül gibi neşeli olup düşmanına şahin kesilen; canı ve kanı pahasına da olsa toprağını 
düşmana çiğnetmeyen bizim şerefli ecdadımızdır. 
© Kendisine yapılan küçük bir iyiliği bile hiç unutmayan ve bir kahvenin kırk yıl hatırı vardır diyerek 
her gidenden dostlarına selam söyleyen bizim dedelerimizdir. 
© Camilerin duvarlarına kuş evi yaparak onların yemsiz ve susuz kalmamalarını sağlayan bizim 
büyüklerimizdir. 
© Dostluğu ahiret kardeşliği olarak görüp dostuna 'ahretlik” diye hitap eden ve aldığı her şeyi iki 
alıp birini dostuna veren bizim annelerimizdir. 


© İşte bizi biz yapan böylesine yüce değerlerimizdir. 


Elinizdeki bu seri, dini değerlerimizi konu alan on kitaptan oluşuyor. Her kitap merakla 
okuyacağınız; günümüzden ve İslam Tarihinden öykülerle dolu. 

Arkadaşlarınızla birlikte oynayacağınız oyunlar ve yapacağınız özgün dramalarla hem neşeli 
anlar yaşayacak hem de öğreneceksiniz. 

Eğlenceli, bilgili testler ve çeşit çeşit bilmeceler, bulmacalar heyecanınıza heyecan katacak. 

“MİNNETTARLIK? konusunun ele alındığı bu kitabı okurken, içinizdeki vefa ve kıymetbilirlik 
duygularını keşfedecek, şükür ve teşekkür hissiyle yaşamanın hazzını tadacaksınız. 

Hem kendi başınıza, hem ailenizle ve öğretmenlerinizle birlikte yapabileceğiniz daha birçok 


etkinlik ise sizleri bekliyor. 
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Minnet Duymak 


Minnet duyma, yapılan bir iyiliğe karşı kendini borçlu sayma; bir iyiliğe karşı 
teşekkür etme, demektir. Minnet duymak, bir gönül borcudur. Yapılan iyiliğin 
kıymetini bilmek, iyiliği yapana değer vermek ve unutmamaktır. Minnettarlık 
güzel ahlaklı insanların özelliğidir. 

Minnet duymak bir borçtur. Bu borç, iyilik yapana teşekkür etmekle, yapılan 
iyiliği hiç unutmamakla, iyilik yapanı şükranla anmakla ödenir. İyilik yapan 
kişinin ailesine ve sevdiklerine iyilik yapılması ve zaman zaman hediye verilmesi 
de minnet borcunu ödemenin bir yoludur. 

Bu konuda çok hassas olan sevgili Peygamberimiz “İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah'a da şükretmez.” buyurur. (Ebü Dâvüd, Edeb 11; Tirmizi, Birr 31) 

Her insan kendisine teşekkür edilmesi için iyilik yapmasa da iyiliğinin karşılığında teşekkür edilmesinden hoşlanır. Teşekkür etmek nazik, kibar, mütevazı 
ve kıymet bilen insanların bir özelliğidir. Teşekkür etmemek ise kabalık, kibirlilik 
ve karşısındakine değer vermemek olarak görülür. 

Kur'an'ı Kerim'de Yüce Rabbimiz de bizlere şöyle buyurur: 

“Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin! Eğer 
sadece Allah'a kulluk ediyorsanız, O'na şükredin!” (Bakara süresi, 2/172. ayet) 

“Eğer şükrederseniz, elbette size nimetlerimi artırırım. Ama eğer nankörlük 
ederseniz, bilin ki azabım çok şiddetlidir!” (İbrâhim süresi, 14/7. ayet) 


Buradan da anlıyoruz ki, bir insanın önce minnet duyması gereken yani en 





çok teşekkür etmesi gereken varlık, kendisini yaratıp dünyaya gönderen ve 
ona sayısız nimetler veren Allah'tır. Hakikaten bu dünyada yiyecek içecekten, 
sağlığımıza; soluduğumuz oksijenden, içtiğimiz suya kadar, her neye sahipsek 
bunları bize Rabbimiz vermiştir. Bunun için şükrün en büyüğü Allah'a yapılır. 
Allah'ımızın bize verdiği nimetler sayamayacağımız kadar çok olduğu için O'na 


teşekkür ederken, “Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun!” deriz. 





Allah'tan sonra en çok minnet duymamız gereken kişiler annemiz, babamız 
ve aile büyüklerimizdir. Çünkü bize en çok emeği geçen onlardır. Hastalığımızda, 
sağlığımızda; mutluluğumuzda, üzüntümüzde hep onlar yanımızda olmuştur. 
Onlar bize en çok emeği geçen, bizim için en çok fedakârlık yapan insanlardır. 
Hayatımız boyunca onlardan daima iyilik görürüz. Onların bu emeklerine karşı 
minnet duyar, teşekkür ederiz. Minnettarlık duygumuz her geçen gün artar. 

“Cennet annelerin ayağı altındadır.” buyuran sevgili Peygamberimiz bize 
ne güzel bir yol göstermiştir. Yani cennetin anahtarı biraz da üzerimizde bin- 
bir emeği olan annelerimize duyduğumuz minnet ve saygıda saklıdır. Onları ne 
kadar memnun edersek o kadar sevap kazanırız. 

Minnet denince akan sular durur, küçücük iyilikler büyür. “Bir fincan kahvenin 


kırk yıl hatırı vardır.” diyen atalarımız bu konuyu ne güzel özetlemişlerdir. Şöyle 


bir etrafımıza bakınalım; sevmemiz ve hep hatırlamamız gereken kimler yok kil 


Akrabalarımız, komşularımız, öğretmenlerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımız ve 
toplumda iyiliğini gördüğümüz daha nice değerli insan... 

Unutmamalıyız ki sevenlerimizle ve sevdiklerimizle aramızdaki hürmet ve muhabbet, birbirimize değer verdikçe var olur. Bu güzel duyguları kalplerimizde 
hep yaşatalım. Çünkü yapılan iyiliklerin kıymetini bildikçe ve birbirimize iyilik 


yapma yarışına girdikçe dünya hepimiz için bir cennet olur. 








Teşekkür Ederim Arkadaşım 


Size acı bir haberim var! Musa ağabeyciğim, yorgan döşek yatıyor. Öyle hasta ki 
ayağa kalkacak hâli yok. Ateşi bir inip bir çıkıyor. Öhö öhö diye öksürüyor... İki gün 
önce doktora gittik. Meğer bizimki şiddetli bir soğuk algınlığı geçiriyormuş, yani fena 
hâlde üşütmüş. Benim hayta ağabeyim, artık ilaçlarını kullanıp evde dinlenecek, bir 
süre de okula gidemeyecek. Doğrusu, onun yerinde olmayı hiç istemezdim. Bir torba 
ilaç kullan, sonra da sırtüstü öylece yat. Çok zor olmalı... 

Bu arada Musa'nın nazından yanına varılmıyor. Annemin kaynattığı nane limonu 


içmek istemiyor. İlaçlar boğazından zor geçiyor diye “Hepsini çöpe atacağım.” diye 


tutturdu. Onu iyileştirmek için hepimiz seterberiz. 





























Neyse ki akşam saatlerinde kapımız çaldı. Karşı apartmandan arkadaşı Kerim, 
Musa'yı Ziyarete gelmiş. Gelirken de onun çok sevdiği kurabiyelerden getirmiş. 'Geçmiş olsun Ziyareti! diye buna denir işte. Arkadaşını görünce bizimkinin yüzü güldü. 
Kerim, ona öğretmeninden ve sınıf arkadaşlarından selam getirmiş. Sonra ders 
kitaplarından bugünkü ödevleri gösterdi. Biraz sohbet ettikten sonra, “Ben yarın 
yine gelirim.” diyerek evine gitti. Doğrusu bu güzel ziyaret hepimizi çok mutlu etti. 

Derken, birkaç gün içinde Musa ağabeyciğimin öksürüğü azalır gibi oldu. Ateşi 
düştü. Kerim ise her akşam bize gelip ağabeyimin hâlini hatırını sormaya devam 
ediyor. Bugün de sıcacık bir çorba getirmiş. Ağabeyim, çorbayı severek içti. Sonra 


birlikte oyun oynadılar. Kerim, ödevleri gösterip evine gitti. Ağabeyimi mutlu görmek 


bizi de mutlu ediyor. 


Birhaftasonra... 





Kerim, ağabeyimin iyileşmesinde tam bir moral kaynağı oldu. 






Nihayet hastamız ayaklandı. Ağabeyim bu sabah 
yataktan çıkıp: 

- Oh bel Kim demiş hasta diye? Turp gibiyim maşallah, dedi. 

Sonra okul formasını giyip neşeyle okulun v ( 
yolunu tuttu. Bu işe en çok annem sevindi. | 
Ne zaman çocukları bir hastalık atlatsa, kuş 
gibi hafifler. 

Musa'nın iyileşmesinin üzerinden üç beş 
gün geçmişti. O cumartesi kapımız çaldı. Kapıda elinde kocaman bir topla Burak duruyordu. Ağabeyime: 

- lop sektirmece oynamaya ne dersin dos- 


tum. Yeni topum güzel mi? 
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Musa ağabeyim top görünce yerinde duramaz. Arkadaşı Burak'ı içeri çağırdı. Az sonra oynamaya başladılar. Evi bir güzel dağıttılar. Ağabeyim yeni iyileştiğinden annem 
hiç sesini çıkarmadı. İşte onlar böylesine oyuna dalmışken yeniden kapımız çaldı. 

Bu seter gelen Kerim'di. Kapıdan Musa'ya seslenerek: 

- Dışarıda hava çok güzel! Parka gidip oynayalım mı, diye sordu. 

Ağabeyim, Kerim'i gördüğüne pek sevinmemiş gibiydi. Kapıya bile gitme zahmetinde 
bulunmadan: 

- Dışarı çıkarsam hasta olurum. Sen kendin git, dedi. 

Kerim, Musa'nın ilgisiz tavrına üzülmüştü. Başını önüne eğip sessizce kapıdan ayrıldı. 

Oyunları bitince Burak da topunu alıp evine gitti. Az önce Kerim'in üzülerek kapıdan 
ayrıldığını gören ablam, Musa'ya: 

- Kerim'i içeri davet etmeyerek kabalık etmedin mi? Oyuna onu da almalıydınız, 
dedi. Ağabeyim umursamazca omuz silkerek: 

- Oyunumuz iki kişilikti. Kerim de katılsaydı, top sırası gelmezdi, dedi. 

O sırada annem söze karıştı: 

- Evet, ama hasta olduğunda seni her akşam ziyaret eden arkadaşın Kerim'di, dedi. 
O zaman yolunu nasıl gözlediğini unuttun mu? 

Kerim'in iyiliklerini hatırlayınca Musa'nın yüzü kızardı. Başını iki elinin arasına alıp 
düşünmeye başladı. Sonra üzerini giyinip evden çıktı. 

Nereye mi gitmiş? Önce mahalle bakkalına sonra da Kerimlere... Bakkaldan Kerim'in 
çok sevdiği akide şekerlerinden alıp arkadaşının kapısını çalmış. “At edersin, arkadaşım, 
bugün seninle oynayamadık. Özür dilerim. Birlikte parka gidip şeker yemeye ne dersin?” demiş. O böyle der demez, Kerim'in üzgün yüzü bir anda aydınlanıvermiş. 
Sonra birlikte neşeyle parkın yolunu tutmuşlar. Musa, akşam eve geldiğinde yüzü 
gülüyordu. Belli ki zor günlerinde iyiliğini gördüğü arkadaşının kalbini onardığı için 
mutluydu. Sonra annemin elini öptü ve: 

- Anneciğim, hastayken yaptığın nane limon çayı harikaydı, dedi. Doğduğum günden beri bana öyle iyi bakıyorsun ki hakkını ödeyemem. Sana babama ve kardeşlerime 


her şey için çok teşekkür ederim. 
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güzel günlerinizde 


hastalandığında 


Sizin de hayatınızda, ZO" günl 
er var değil mi? Tıpkı Musa'nın 
Öykümüzün afacan 


unda kendini kötü hissetti. Bir yandan yüksek 
dan ve arkadaşlarından 


mutluluğunuzu paylaşan kimsel 
e arkadaşlarından ilgi Ve sevgi görmesi gibi... 
hasta olduğ 
sı, diğer yandan okulun 
ailesi Ve arkadaşı Kerim, 


aile V 
kahramanı Musa. 


ateş, bir yandan boğaz ağrı 
bu Zor zamanlarında 


uzak kalmak onu üzdü. İşte 


terdikleri merhamet ve sevVgiy 
Kerim'in kendisine gös 


gös le onun sıkıntılarını gidermeye çalıştılar. 
Ancak Musa iyileştiğinde, 
unutuverdi. Burak'la oynarken ona İ 
annesinin VE ablası 
zel biter miydi ? 

yeryüzünde, canımız 
te güven 


terdiği nezaketi Ve iyiliği 


gi göstermedi. Kerim'in ne kadar üzüldü“ 


nın öğütlerine kulak vermeyip 














günü tahmin edersiniz. Musa 
Kerim'in gönlünü alrnasaydı. öykümüZ böyle gü 

İşte biz Müslümanlar. Allah'ın yarattığı bu muhteşem 
arkadaşlarımızla birlik 
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ister. Biz de bizi yaratan VE yalınız bırakmaya 
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n Yüce Rabbimize daima minnet 
duyarız. Yani bize teşekkürü 
bir borç biliriz. 
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sunu daima 


na olan minnet duygu 


güzel kulları 
iyilikleri unut- 


canlı tutar. Üzerindeki emekleri. 
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mayarak, 


olur. 








“Elektrik kontağı” demişti itfaiyeciler, giderken. Yangının sebebi küçük bir elektrik 


kontağıydı. Hepiniz komşunuzun başına toplanmış: “Allah kurtardı sizleri, ya dışarı çıkamasaydınız?” diyordunuz. Gerçekten komşunuzdan kimseye bir şey olmamıştı. Biraz dumandan boğazları tahriş olmuş, acı acı yanıyordu o kadar... 

Yangından sonra eve girdiğinizde gördüğünüz tabloya üzüldünüz. Koltuklar, perdeler, 
masalar, yataklar... Her şey kapkara, kullanılmaz bir hâldeydi. Mahalle arkadaşın en sevdiği 
oyuncağını bile tanımakta zorluk çekti. Ya giysileri? Onlar da giyilecek hâlde değildi. “Şimdi 
biz ne yapacağız?” diye her biri evin bir köşesine çöküp kalmıştı. 

Annen hemen komşuları çağırıp; “Yıllardır komşuyuz. Birbirimize minnet borcumuz var. 
Haydi, dostlar herkes ne yapabilirse...” dedi ve birkaç kap yemek ile giyilebilecek kıyatetleri 
kendi aralarında toplayıverdiler. Baban da iş yerinden bir miktar para ayarladı. Bakkal 
amca boş dairesinin anahtarını çıkardı. Bir koltuk, bir masa derken işte idare edebilecekleri 
eşyalar hazırlandı. Sonra komşunuzu alarak yeni evine getirdiniz. “Üzülmeyin, şimdilik şu 
kıyatetleri alın. Bu anahtar da evinizi toparlayıncaya kadar kalacağınız yerin anahtarı.” 
dediniz. Şaşkın şaşkın bakarlarken, “Az ekmeğinizi yemedik, suyunuzu içmedik. Üzerimizde 


bu kadar hakkınız varken sizi böyle bırakacağımızı mı sandınız?” diyerek gözlerinin içine 





sımsıcak baksanız. Sen de arkadaşının yanına gidip, “Al bu benim en sevdiğim oyuncağım, 
bu da yastığım. Sen huzurla oyna, rahat uyu arkadaşım.” desen; Arkadaşın ise boynuna 
sarılıp “Sağol, sen çok düşünceli bir arkadaşsın. Bu vefakârlığını asla unutmayacağım.” dese: 


Ne hissedersin? 





Bum utluluk 
OnunOlsun 








Süleymaniye Camii, İstanbul'un en güzel camilerinden biridir. Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman taratından Mimar Sinan'a 
yaptırılmıştır. 

İşte o tarihte caminin yapımı bitince İstanbulluları büyük bir sevinç sarmıştı. Nihayet 
caminin açılış günü de gelip çatmıştı. Kanuni Sultan Süleyman, o gün: 

- Bu büyük caminin açılışını Sinan yapsın, çünkü onun çok emeği geçti, dedi. 

Mimar Sinan, padişahın bu ince nezaketine karşılık: 

- Sultanım, dedi, bu caminin duvar ve tavanlarını süsleyen yazıları Hattat Karahisari 
yapmıştır. Yaptığı işe öyle gönlünü verdi ki çok çalışmaktan gözleri görmez 


oldu. Camimizi açma mutluluğunu benden daha çok o hak ediyor. 


Bu şerefi ona verelim. ğ 
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Padişah, Mimar Sinan'ın bu mütevazılığı karşısında duygulanmıştı. Koca Sinan yine 
büyüklüğünü göstermiş, caminin yapımında canla başla çalışan, Hattat Karahisari'yi 
kendinden önde tutmuştu. Bu ne güzel bir minnet duygusuydu. Mimar Sinan'ın bu 
isteği padişah tarafından kabul edildi. 

O gün büyük bir tören düzenlendi. Törene bütün İstanbul halkı dört bir yandan koşup 
geldi. Herkes bu güzel camiyi gezmek ve içinde ibadet etmek için sabırsızlanıyordu. 
Caminin açılışına dakikalar vardı. Heyecan doruktaydı. Dillerde, gönüllerde dualar ve 
aminler birbirine karışmıştı ve böyle coşkulu bir günde bu muhteşem caminin açılışı 
Hattat Karahisari'ye nasip oldu. 

İşte insanların birbirine minnet duyması 
böyle bir şeydir. Camiyi yaptıran padişah, 
ben yaptırdım dememiş, mimarına öncelik A 


vermiş, mimarı da camide en çok çalışan 





kimseye bu şerefi devretmiştir. 





Süleymaniye Camii bugün İstanbul'un en an 


güzel tepelerinden birinde, yapımından 



































bu yana onlarca deprem geçirmesine rağ- MİN a ) ) 
men dimdik ayaktadır. Kim bilir belki de UL | 

bu güzelliğin ardında, onun için canla başlat 5 | ğ 
çalışan insanların emekleri ve birbirlerine ) ) 
gösterdikleri minnettarlık duygusu vardır. 
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cı Kavun 


Lokman adında, temiz kalpli, efendi mi etendi, kimsesiz bir genç vardı. İyi kalpli bir 
adam ona sahip çıktı, Lokman'ı evine aldı. Evladı gibi sevip benimsedi. 

Lokman ince ruhlu, çalışkan bir gençti. O da kendisine merhamet gösteren bu adamcağıza gönülden bağlandı. Onu babası gibi sevdi. İşlerinde canla başla ona yardım etti. 
Böylece aralarındaki sevgi bağı giderek güçlendi. Adam, bu çalışkan gencin emeklerini 
de karşılıksız bırakmaz ne yese ona da yedirir, ne giyse ona da giydirirdi. Öyle ki birlikte 
sofraya oturduklarında Lokman yemeğe başlamadan ağzına lokma koymazdı. 

İşte yine böyle bir gün adama hediye olarak bir kavun geldi. Adam, kavunu alıp 
Lokman'ı yanına çağırdı. Kavundan bir dilim kesip önce ona uzattı. Lokman kavun 
dilimini alıp iştahla yemeye başladı. Gencin kavunu severek yemesi adamı mutlu et- 


mişti. Kendisi hiç tadına bakmadan kesip bir dilim daha verdi. Lokman o dilimi de 


iştahla yiyip bitirdi. Öyle ki adam, kavundan kendisi yemeye kıyamadı kesip kesip, dilim 











Geriye kala kala bir dilim kalmıştı. Adam, “Lokman böyle iştahlı yediğine göre bakalım 2 


ne kadar tatlı bir kavunmuş?” diyerek son dilimi de kendine ayırdı. Fakat elindeki kavun 
dilimini ısırır ısırmaz olanlar oldu. Adam'ın ısırdığı sanki kavundan değil, zehirden bir lokmaydı. Dili alev alev yanmaya, boğazı ağrımaya, gözünden yaşlar inmeye başladı. Öyle ki 
ağzının acısından neredeyse düşüp bayılacaktı. Ağzını birkaç yudum suyla çalkaladıktan 
sonra acısı biraz hafifleyince, Lokman'a dönerek: 

- A canım, bu kadar acı bir kavunu nasıl yiyebildin, diye sordu. Bunun nesi güzel ki! 
Yoksa sana acı gelmedi mi? 

Lokman, başını öne eğerek mahcubiyet içinde gülümsedi: 

- Efendim, dedi. Senin elinden bugüne kadar öyle çok şey yiyip içtim ki... Bana evini 
ocağını, sofranı açtın. Bunca yıl koruyup kolladın. Ben, bana böylesine iyilikler eden birinin 
uzattığı lokmaya nasıl acı derim? Böyle bir şey yaparsam, nankörlük etmiş olmaz mıyım? 
Ayrıca sevgiyle acılar bal olur. Size olan sevgimden, kavundan acı bir tat almadım. 

Adam, bu sözlerle mutlu oldu. Lokman'ın sevgisiyle bir kez daha huzur buldu. İyilikleri 
unutmayan bu genci o günden sonra daha da çok sevdi. 


(Mesnevi, C: Il. Beyit: 1475-1545 arasından hikâyeleştirilmiştir.) 
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Bahçıvan ve Çiçekleri 


* Öğrencilerden biri bahçıvan olur, diğer öğrenciler de tohum. Bahçıvan, tohum olan 
arkadaşlarını iki gruba ayırır. 
İlk olarak nankör tohumları sırayla oturdukları yerden alarak yere eker. Sonra onların 
üzerlerine kuvvetli olabilmeleri için vitamin serper. Sular, topraklarını havalandırır. 
*- Yavaş yavaş tohumlar büyürler. Teker teker hepsinin ezilmemesi için yanlarına yastık ya da destek olacak şeyler koyar, kollarından tutarak kalkmalarına yardımcı olur, 
vücuduyla destek olur... Rahatlıkla büyümeleri için elinden geleni yapar, durur. 
** Derken bütün çiçekler açarlar. Çocuklar hangi çiçek olmak istiyorlarsa kendilerini 
ona göre tanıtırlar. 

- Ben Nergis, ne de güzel kokarım mis mis. 

- Ben Lale, pek de güzelim bence... 

Hepsi kendini tanıttıktan sonra bahçıvan çiçeklerin arasından geçerek onları sevmeye çalışır. 

Ancak onlar yaprakları kollarıyla itip, yüzlerini asarlar. 

- Çekil, sıkıldık. 

- ÜFFF başka işin mi yok. 

- Dokunma güzelliğim bozulacak. 

- Diğer bahçelere bakın, oralar daha güzel... gibi nankör ve bencilce davranırlar. 








** Güz olur solar giderler. 
* Bahçıvan bu sefer diğer tohumları eker, topraklarını teker teker düzeltir, vitaminlerini, sularını verir, ilgilenir. 

Bu sefer açan çiçekler de kendilerini tanıtır ve onları sevmeye çalışan Bahçıvana: 

- Bugünlere gelmeme yardımcı oldun, teşekkür ederim. 

- Üzerimizde çok emeğin var, hakkını helal et. 

- Teşekkürümüz olsun sana, tohumlarımızdan alsana gibi minnettar sözler söylerler. 
s* Bahçıvan tohumlarından alır. Ben de size çook teşekkür ederim, der. Güz gelir 
hepsi solar gider, ancak tohumlarını bahçıvan tekrar eker. 
*e Aynı minnettar çiçekler tekrar büyürler. Mutlulukla yapraklarını sallayarak selam 
verirler. 

Oyun sonrasında: 
dBahçıvana, her iki grup çiçeğin davranışları karşısında kendini nasıl hissettiği 
sorulur. 
Çiçeklere de hangi grubun durumundan memnun olduğu, minnetle davrandıkların- 
da nasıl ömürlerinin uzadığı ve kalıcı oldukları hakkında konuşulur. 





 Nankörlüğün sonuçları hakkında fikir yürütülür. 































Çocuklar. büyüdüklerinde ann€ babalarına, “Ne yani, bize o öi Dök 
tınız diye SİZİ başımızın üzerinde MI 
taşıyacağız? Bakmasaydınız, ne Yâ” 
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Hastalar, onları iyileştirmek için iğne 
yapan hemşirelere teşekkür etmek 


yerine onları ısırmaya kalksa: 
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Sandalyeler. ayaklarını sabit tutan 
çivileri, “SİZ olmasanız da ayakta du 


rabilirim. gidin artık” diyerek atsalar: 
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Herkes bir kahve İÇLiği ey 
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Otomat makineleri, istediğiniz ÜTÜ” 
çin para attığınızda, Yâ” 
ünü düşürmek 
' deyip fırlatsa: 
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ole, 


Minnet Duyan İnsan 


Ne Yapar”? 








Kendisine verilen tüm nimetlerin Allah'tan olduğunu bilir. Sr 
Dersine yardım eden arkadaşının iyiliğini takdir eder. * 
Bir iyilik gördüğünde iyilikle karşılık verir. a # 
İnsanlara teşekkür eder. * 
x 

Rabbine çok şükreder. ni 

* * 
Kendisine yapılan iyiliği hatırlar. . 4 

4 
Bir şey ikram edildiğinde, sevincini belli eder. * 
İyilik edene iyilik yapmayı borç bilir. & | 4 * 
İkram edene ikram eder. ye ye 
Elinden geldiğince iyilik eder. X 4 
İyilik yapan insanların kıymetini bilir. X . 
NX 
Vefalı olur. * 
* A 

Cömert olur. * 


Her şeyin iyi tarafını görür. * 


* *ş * * 
* Kk ** x* 
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46 Minnet Duyan İnsan 


Ne Yapmaz? 





VW Elde ettiği başarıların sonunda bunları ben yaptım diyerek kibirlenmez. 
Va İyilik yapanlara kötülük etmez. 
VW Yardıma muhtaçlara yardım eder; kendisine emek veren anne, » 
baba, akraba, komşu, öğretmenlerini unutmaz. 
| » V 
v İyilikler karşısında nankörlük etmez. 


VW Rabbine şükürde kusur etmez. # A 
w »* » 27) 


V Kendisine yapılan iyilikleri unutmaz. 
V, İkram edenlerden tebessümü esirgemez. X 
v, İyiliğe iyilikle karşılık vermeye üşenmez. pi 

> 
V İkram edenden ikramı esirgemez. 


V Elinden gelen neyse onu yapar, iyilik yapmaya imkânım yok demez. 





v İyilik yapanlara saygıda kusur etmez. » pi > 

Y Vefasızlık etmez. » 

VW Cimrilik etmez. » ip » (70 P 
W Kötümser davranmaz. # ” | 


yi 


*, * » 


Siz Olmasaydınız! 


Yerfıstıklarını biraz zorlanarak da olsa açarken gülümsedi: 

- Parmaklarım! Ne kadar da kuvvetlisiniz, dedi. Siz olmasanız, bu kabukları 
soyamam! 

Dış kabuktan sıyrılan fıstıklar, üzerlerini kaplayan ince kabuklarıyla, çocuğun eline 
düşüverdiler. Çocuk, küçük bir hareketle o kabukları da soydu. 

- Parmak uçlarım! Ne kadar da beceriklisiniz, dedi. Siz olmasanız, bu işi başaramam! 

Fıstıklar, bu akıllı çocuğun elinde oldukları için sevindiler. Bizi ne zaman yiyecek 
acaba, diye, sabırsızlıkla beklediler. Bu sırada çocuk besmele çekti, fıstıklardan birini 
alıp ağzına attı. Güzelce çiğneyip yuttu. 

- Dişlerim! Ne kadar da keskinsiniz, dedi. Siz olmasanız bu fıstığı çiğneyemem! 


Sırası gelen diğer fıstık, “Beni de yel” dercesine bakıyordu ki çocuk onu da ağzına 


- Dilim! Ne kadar da duyarlısın, dedi. Sen olmasan tatları algılayamam! Yutağım! Ne 
kadar da özelsin! Midem ne kadar da çalışkansın! Bağırsağım! Ne kadar da gayretlisin! 

O böyle sayarken annesi çıkageldi. 

- Benim yavrum yine şükrediyor demek, maaşallah, dedi. Madem öyle, ben de 
yardımcı olayım: O fıstıkları bağrında büyüten toprağa, toplayan çiftçiye, paketleyen işçiye, satan kuruyemişçiye, oradan alıp eve getiren babaya, tabağına koyup 
ikram eden anneye de teşekkür etmelisin, değil mi? 

Çocuk gülümsedi: 

- Evet, evet, dedi. Her birine teşekkür ederim! Zaten Allah dilemeseydi, toprak 
fıstığı besleyemezdi. Allah kuvvet vermeseydi, çittçi ekini toplayamazdı. Allah sağlık 
vermeseydi, işçi fıstığı paketleyemezdi. Allah rızık endişesine düşürmese, amca 
kuruyemiş dükkânı açamaz, fıstığı da satamazdı. Allah para vermese, babam fıstığı 
alamazdı. Allah içine istek vermese, annem fıstığı tabağa koyamazdı. Demek ki 


herkesten daha çok Allah'a şükretmem lazım! Allah'ım! Sana minnettarım! 











Anne, çocuğunun bu akıllı konuşmasını duyunca çok sevindi. 


- Gel bakalım anneye, sarılalım, deyince, hiç durur mu bizimki... Kollarını açıp bir güzel 
kucakladı annesini. Bir yandan da: 


- Kollarım! Nasıl da güçlüsünüz, dedi. Siz olmasanız, anneme sarılamazdım! 






Yıllar Sonra 
Bir Gun... 


Meyveli süt, ne de güzel oluyor, içmesi. Bismillah, deyip güzelce içerken pencereden 
gelir, “Miyavv!” sesi. O da ne öyle? Boncuk boncuk gözlerle sana bakan yavru bir kedi. 
Belli ki oda sütü çok seviyor. Bir kaba birazcık süt koyup bırakıyorsun önüne. Şapur, şupur içiyor kedicik, sütü. lemizleyip kendini yanına geliyor. Teşekkür eder gibi sürünüyor 
bacaklarına, başını yaslıyor. “Ne tatlısın sen öyle, kibar pisicik.” diyorsun. 

“Güzel olmuş mu sütün?” diye soruyor, annen. Senin için kalkmıştı erkenden. Hazırlamıştı, en taze meyvelerden. “Teşekkür ederim, annem.” diyorsun ve öpüyorsun, ellerinden. Annen “Benim tatlı çocuğum, ne de kibar, görgülü evlatsın sen! Allah sana da 
böyle minnettar evlatlar versin.” diyor. 

Dışarı çıkınca arkadaşın karşında. “ÖF, bıktım şu kedilerden. Yumurtayı da hiç sevmem, yine yedirdi annem. Parka gitmek istedim, göndermedi. Keşke annem bana 
hiç karışmasa.” diyor ve “Gitsene arsız kedi bahçeden.” diyerek atıyor taşı kedinin 


PN peşinden. Arkadaşının her zamanki hâli... Peki, ama bu aksi davranışlar, neden? 











Aradan yıllar geçiyor sen ve arkadaşın büyüyorsunuz. Evlenip yuva kuruyorsunuz. 
Çocuklarınız oluyor. Artık siz de birer annesiniz. Senin yine kedilerle aran iyi. Onlar 
için, “Hazır sütünüz, bu ne sabırsızlık.” diyerek bırakıyorsun pencerenin kenarına sütü. 
Kediler çoğalmış, farelerden, haşerelerden korur olmuşlar seni ve evini. 

Annen yaşlanmış, koltuğunda oturuyor. Titreyen elleriyle hazırladığın sütü şapırdatıyor. Evlatların koşarak sarılıyor: “Anneciğim bugün yardımcıların bizleriz. Sen bizim 
en büyük yardımcımız oldun, sıra bizde!” diyorlar. 

Çocukluk arkadaşın da karşı dairede oturuyor. O sırada kapı açılıyor. Eski arkadaşını 
üzgün üzgün düşünürken görüyorsun. Çünkü çocukları çok hırçın. “Yeter artık, anne. 
Bize karışıp durma! Ne çok konuşuyorsun!” diye azarlıyorlar onu. Arkadaşın “Ben ne 


yaptım da başıma bunlar geldi?” diye üzüntüyle çıkıyor evden. 


Çocukların sana bakıp soruyor: “Bu davranış, neden?” Ne cevap gelir içinden? 









































Sen, evlatların ve annen dua ettiniz. içten mi içten. Sana şükürler olsun Allah'ım. 


Merhameti eksik etmedin gönlümüzden, ömrümüz güzelleşti, bu yüzden. 


Üdüyoruş?u 





Minnettarlığımı Kimlere Nasıl Göstereceğim? 


Sabah uyanınca derin bir nefes alıp, iyi işler yapabileceğim güzel bir gün verdiğin 
için Allah'ıma şükrettim. Kulluk borcum olan namazımı kıldım. 





Babama bizler için çalıştığı için sarılıp, teşekkür öpücüğü verdim. 











Etrafımızdaki güzellikleri 
ne kadar görüyoruz? 
Onların değerinin farkında mıyız acaba? 
Haydi, şimdi hepsinin tarkında olduğumuzu 
göstermenin tam zamanı! Her gün aşağıdaki 
tabloda yazılı davranışlarımızı yapalım. 
Yaptığımız davranışların hanesine istediğiniz 
şekilleri yapabilir, istediğiniz renklere 
boyayabilirsiniz. Bakalım 
tablomuz ve dünyamız nasıl 
renklenerek değişecek? 


Pazartesi Salı Çarşamba | Perşembe Cumartesi 
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Yasemin'in annesi bir işte çalışıyordu. Annesi işe gittiğinde Yasemin'e ninesi bakıyordu. Ninesi, Yasemin'i çok sever, onun isteklerini seve seve yerine getirirdi. Onun 
için birbirinden güzel kurabiyeler, börekler yapar, okula da o götürür getirirdi. Bazen 
de birlikte parka giderler, hem temiz hava alır, hem de sohbet ederlerdi. Hele gece 
olunca Yasemin, ninesinden masal dinlemeye doyamazdı. Çünkü ninesi birbirinden güzel masallar bilirdi. O bir masala başladı mı sanki ağzından bal damlardı. Yasemin, 
ninesinin yanında hiç sıkılmazdı. Akşamları annesi ve babası işten geldiğinde ise mutluluğu daha da artardı. 

O gün dışarıda güneşli bir hava vardı. Yasemin neşeyle ninesinin yanına koştu. 

- Nineciğim, birlikte parka gidelim mi, dedi. 

Ninesi, o sırada kanapede uzanıyordu. Rengi de biraz solgundu. 

- Yaseminciğim kendimi pek iyi hissetmiyorum. Bacaklarım ağrıyor, biraz da hâlsizim, 
bugün senin yardımına ihtiyacım olabilir, dedi. 


Yasemin, üzüntüyle ninesine baktı. “Şimdi annem olsa nineme çorba pişirir, ona 


pa bakardı.” diye düşündü. Ama annesi işteydi. Yasemin ne yapabilirdi? O sırada kapı zili 


/ çaldı. Gelen arkadaşı Hale'ydi. Hale: 

- Yasemin, ben parka gidiyorum. Sen de gelir misin, dedi. 

Yasemin, Hale'yi gördüğüne sevinmişti. O sırada içeriden ninesi seslendi: 

- Yavrucuğum, bana bir bardak su getirir misin? İlaçlarımı da bulamıyorum. 


Yasemin, kapıda bekleyen arkadaşına baktı. Yüzü düşünceli bir hâl aldı. 















Siz Yasemin'in yerinde olsanız ne yapardınız? Niçin? 


s.s.s... 8......0.................................e.................................................................... 


Yasemin arkadaşıyla parka gitmese kendini nasıl hisseder? 


Sizce Yasemin evde mi kalmıştır, yoksa arkadaşı ile parka mı gitmiştir? Niçin? 


Bize iyilik yapan kimselere karşı davranışlarımız nasıl olmalı? 


s..s.s.......80808888.2...2..0.8.02.e..................0................................................e....02.... 


s.s.s... ...8s0e.8.8...2...e880.e...........e....e..............e.e...............................e..........e.. 


Yasemin, ninesini bırakıp, parka gitse; ninesi kendini nasıl hisseder? 


s.s.s... 808888888888888 8888888888888 80888 
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Sevgili müdürüm, 
çocuğumdan daha 
yüksek notlu öğrenciler 
varken, okulunuza benim 
çocuğumu aldığınız için 
çok teşekkürler. Size layık 
değil ama küçük bir 
hediye, lütfen kabul edin. 


Teşekkürler arkadaşım, 
dikkatsizliğin sayesinde 
birinciliği kaptım. 











Oğlum, onun sayesinde 
bugünlere geldik. Şimdi aramızda 
değil, ona teşekkürlerimizi, onun 
için yaptığımız hayırlar ve 
dualarla gösterebiliriz. 
Haydi bakalım Bismillah. 


Baba, dedem öldüğünden beri hep Kur'an 
okuyoruz, neden ki? 


Şaşırtmaca Şaşırmamaca 


Her öğrenciye kâğıt tabak ya da kartondan gülen ve ağlayan yüz yaptırılır. 


Görevli öğrenci ya da öğretmen, minnettarlık ve nankörlüğü anlatan 





sözleri karışık olarak söyleyerek öğrencileri şaşırtmaya çalışır. Örneğin; 
teşekkürler, boşverrr, sayenizde, ne olmuş yani, size minnettarım, kendim 
de yapardım, elhamdülillah, sizin için ne yapabilirim, kendini beğenme şimdi, 
bana ne, eyvallah, hakkını helal et gibi... 

Öğrenciler ise minnettar söz duyduklarında gülen yüz, nankör söz duyduklarında ise ağlayan yüzü gösterir. 

Kim şaşırarak yanlış yüzü kaldırırsa oyundan çıkar. 

Hiç şaşırmadan tek kalan öğrenci birinci olur ve arkadaşlarını şaşırtma sırası ona 

geçer. 


Haydi bakalım iyi şaşırtmacalar ve şaşırmamacalar... 


Tartışma Soruları 

1, Minnettar davranışlar insana ne kazandırır? 

2. Nankör tutumlar ne kaybettirir? 

3. Herkes değer bilerek yaşasa etrafımızda nasıl yüzlü insanlar olur? 

LU. Size minnetle teşekkür edildiğinde yüzünüz nasıl oluyor? 

5. Sizin yüzünüzü asan bir davranışı, sözü başkalarına söylemeniz ya da yapmanız doğru bir davranış mı? Niçin? 
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“ Unutulmayan İyilik". iğ 
İslam'ın geldiği ilk yıllardı. Mekke'de müşrikler Müslümanlara çok haksızlık 
ve işkence ediyorlardı. Peygamber Efendimiz bazı Müslümanları müşriklerin 
zulmünden kurtarmak için Habeşistan ülkesine gönderdi. Çünkü orada çok 
iyi ahlaklı ve kimseye kötülük yapmayan bir kral vardı. İsmi Ashame'udi. O, 
ülkesine gelen gariban ve korunmaya muhtaç Müslümanlara sahip çıktı. 
Onları, kendisinden almaya gelen Mekkeli müşriklere teslim etmedi. 
Kral Ashame'nin yaptığı bu iyilikten sevgili Peygamberimiz çok memnun 
kaldı. Ashame'ye güvenmekle ne kadar doğru yaptığına sevindi. Ashema'yi 
hep hayır ve iyilikle andı. 
Aradan yıllar geçti. Peygamber Efendimiz: 
- Bugün uzak bir ülkede yaşayan bir kardeşiniz öldü. Haydi onun cenaze 
namazını kılıyoruz, dedi. 
- O kimdir, Ey Allah'ın Resulü, dediler. 
- Bugün Allah'ın güzel bir kulu olan Habeşistan Kralı Ashame öldü, dedi 


Peygamberimiz ve ekledi: 43) 
- Kardeşiniz için Allah'tan af ve merhamet dileyiniz. (Müslim, Cenâiz, 62-68; 







İbn-i Hanbel, IV, 7 kaynağından hikâyeleştirilmiştir.) 

Sevgili Peygamberimizin kalbi rahmet ve merhamet dolu 
bir okyanus gibiydi. Aradan uzun yıllar geçse de Ashame'nin 
Müslümanlara yaptığı iyiliği hiç unutmamıştı. Hatta bir 
keresinde Habeşistan'dan gelen elçilerle kendisi ilgilendi. 
Onlara bir yandan hizmet ediyor bir yandan da şöyle 














diyordu: 
- Bunlar, Habeşistan'a göç etmiş olan ashabımı misafir 

etmiş, onlara ikramda bulunmuşlardır. Buna karşılık şimdi ben 
de onlara hizmet etmek istiyorum. (Beyhaki, Şuabu'l-imân, VI, 
518, VII, 436) 

Efendimiz Ashame'yi hep böyle minnet ve 
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Onların kardeş olduğunu kabul edersek, birbirine çiçek 
verirken ne söylemiş olabilirler? 


s..s.s......0880.8.........s.ee.............e............e.e...............e.ee...........e.....e......e............e8............e. 


Siz fotoğraftaki büyük kardeş yerinde olsaydınız, kardeşiniz size “Ablacığım senin 
bana yaptığın iyilikleri unutmuyorum, bu gül senin için...” deseydi neler hissederdiniz? 








Ablası da kardeşine “Sen benim biricik sevgili kardeşimsin...” diyerek 
ellerindeki çiçekleri verseydi, kardeşi neler hissederdi? 





Kendinize yapılan bir iyiliğe değer verip buna teşekkürle karşılık vermek 
size ne kazandırır? 


Sizce, bütün gülleri, çiçekleri ve rengârenk ağaçları bizim için yaratıp dünyamızı 
süsleyen Allah'ımıza en güzel teşekkürü nasıl ederiz? 









Küçük Köle Zeyd 


Küçük Zeyd çok üzgündü. Çünkü köle satıcıları onu ailesinin yanından kaçırarak bil- 
< mediği bir yere getirmişlerdi. Köle pazarında günlerdir aç susuz bekletiyorlardı. Zeyd'in 

bu hâline acıyan iyi kalpli bir adam onu satın aldı. Sonra elinden tutarak bir eve götürdü. 
Burası, Mekke'nin ileri gelenlerinden Hazreti Hatice'nin eviydi. Adam, Hatice'ye: 

- Eyamcamın kızıl İşte senin için aldığım yardımcı, dedi. 

Hazreti Hatice, Zeyd'in başını okşadı. Onları içeri buyur etti. 

Zeyd'in bu iyi kalpli insanların yanında üzüntüsü biraz olsun hafitlemişti. O günden 
sonra Hazreti Hatice'nin yanında yaşamaya başladı. Hatice, Zeyd'e kölesi gibi değil, evladı 


gibi davranıyordu. Ona kızmıyor bağırmıyor, her işi güzellikle anlatıyor, hata ve kusurları 


olduğunda görmezden geliyordu. 





2. ge 


Bir zaman sonra Hazreti Hatice, Mekke'nin en güvenilir kişisi Hazreti 





Muhammed'e (s.a.s.) evlendi. O yıllarda Peygamberimize henüz peygamberlik görevi verilmemişti. Hazreti Muhammed (s.a.s.), yumuşak huylu ve çocukları seven 
biriydi. Zeyd'le de ilk günden çok iyi anlaşmışlardı. Zeyd, bu kutlu yuvada, aile özlemini 
dindirmiş, huzur ve mutluluk içinde yaşıyordu. 

Böylece aradan aylar geçti. Zeyd'in babası kaçırıldığı günden bu yana her yerde 
oğlunu arıyordu. Sonunda sora soruştura, 
onun Mekke'de olduğunu öğrenmiş ve ansızın çıkagelmişti. Peygamberimiz Hazreti 
Muhammed'i (s.a.s.) bularak: 


- Duydum ki oğlum sizin yanınızdaymış. 





Onu geri almak istiyorum. Karşılığında ne isterseniz 







vereyim. Yeter ki onu serbest bırakın, dedi. Hazreti Muhammed (s.a.s.): za 

- Peki öyleyse Zeyd'i buraya çağıralım da kimin yanında kalmak istediğini ona da 
soralım, dedi. Hâlbuki istese onu geri vermeyi asla kabul etmeyebilirdi. Zeyd'i çağırdılar. Hazreti Muhammed (s.a.s.) sordu, “Zeyd. bu insanları tanıyor musun ?” 

Zeyd, heyecanla gelenlere baktı. “Biri babam, diğeri amcam.” dedi. 

Bunun üzerine Hazreti Muhammed (s.a.s.), “Zeyd, seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Onlar ise baban ile amcan. Seni almaya gelmişler. İster benimle kal, ister onlarla 
git. Kararında özgürsün.” dedi. Zeyd, zeytin siyahı gözlerini babasında ve amcasında 
dolaştırdıktan sonra minnet dolu bakışlarla, “Ben seninle kalmak istiyorum.” dedi. 
“Sen benim için annem, babam, amcam kadar değerlisin.” Zeyd'in babası bu sözlere 


çok şaşırmıştı. Ona, “Demek köle olmayı, bize tercih ediyorsun.” diye çıkıştı. Zeyd, 





babasının yanına giderek; “Babacığım, ben ondan öyle büyük iyilikler gördüm ki 
anlatamam. Onun sevgisi içimde çok büyük.” dedi. Zeyd'in bu minnettarlık dolu 
sözleri üzerine babası daha fazla ısrar etmedi. Hazreti Muhammed'in oğluna ne Y 
kadar iyi davrandığını anladı. Zeyd'in mutluluğunu bozmak istemedi. Onu bu altın 

kalpli insanların yanında bırakıp giderken içi rahattı. Zeyd hayatının sonuna kâdar 
Peygamberimizden ayrılmadı. 


(Tabakât-ı İbni Sa'd, C: 3, S: HO kaynağından hikâyeleştirilmiştir.) » 
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O gün arkadaşın sizde kalmıştı. Sabah doğan güneşe “Yine mi sen, bu ışıkta uyunmaz 
kil” diye homurdanarak kızması çok garibine gitmişti. Aynaya bakıp, saçlarının kıvırcık 
olmasından, gözlerinin renkli olmamasından, ailesinden, arkadaşlarından şikâyet edip 
durmuştu. Ne ilginç! Senin her gün var oldukları için Allah'a şükrettiğin şeylerdi bunlar. 
Arkadaşına dönerek “Arkadaşım, ya olmasaydı bu şikâyet ettiğin şeyler, hayatımız ne 
hâle gelirdi? Güneş her gün bizler için doğuyor, sayesinde ısınıp aydınlanıyoruz. Vücudun da elhamdülillah sağlıklı. Ne önemi var ki şeklinin, renginin? Bir ailen var, sevenlerin var. Şükretmelisin oldukları için.” demiştin. O da “Amann sen de!” deyip geçmişti. 


Sense “Ne ilginç birisin, bu konuda seni anlayamıyorum.” demiştin. 
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Kahvaltıda annen sahanda pişirdiği yumurtaya tuz koymayı unutmuş, biraz da 
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aceleyle altını tutturmuştu. Yedikten sonra, “Ellerine sağlık anneciğim, teşekkürler.” 
dedin ve kalktınız. Baban acele bir işi çıktığı için sizi okula kadar bırakamayacağını 
ancak durağa bırakabileceğini söyledi. Arkadaşının suratı gitgide asılıyordu. Sen ise 
duraktan babana: “Çok sağ ol babacığım. hayırlı işler.” diyerek el salladın. Otobüse 
mahallenizin ton ton teyzesi binince kalkıp ona yer verdin. Olmaz dese de sen “Olur 
mu hiç, bu yaşa kadar bizlerin az gürültüsünü çekmediniz. Şimdi birazcık rahat 
edin, buyurun.” dedin. Arkadaşının rahatı bozulmuştu tabii ama bir şey diyemedi. 
Okula girerken, elinde kitaplarla gelen öğretmeninin yanına koşup, taşıması için ona 
yardım ettin. Öğretmenin elindekileri vermek istemese de “Zaten tüm gün bizler için 
yoruluyorsunuz, bari size bu kadarcık desteğimiz olsun, öğretmenim.” diyerek onu 
bırakmadın. 


Arkadaşın dayanamayarak, “Ya, sen ne biçim birisin? İşin mi yok, herkese koşuyorsun. 





Geçen gün sana eksi vermedi mi bu öğretmen? Annen de yumurtayı yapamamıştı 
zaten. Baban desen bıraktı gitti. Yaşlıları hiç söylemeyeceğim...” dediğinde, “Olur mu 
hiç öyle şey! Bu insanlar bizim için uğraşıyorlar. Arada istemediğimiz şeyler olabilir 
ama bu onların üzerimizdeki haklarını azaltmaz ki...” dedin. Arkadaşınsa “Valla ben de 
senin, bu hâllerini anlamıyorum.” dedi ve sınıfın kapısını açtınız. 


(2 


Birden “İşte yılın öğrencisi!” sesini ve alkışları duydun. O da ne? Annen, baban, 
ton ton teyze, öğretmenin, arkadaşların herkes orada ve tüm sınıt süsler, pastalar 
ve böreklerle dolu. Sana sürpriz hazırlamışlar. Şimdi sabahki karışıklığın sebebini 
anlamıştın. “Ben çok çok teşekkür ederim, ama...2” demen üzerine “Senin kadar kadir 
kıymet bilen biri için az bile bunlar. İyi ki varsın, okulumuzun en iyi öğrencisi seçildin. 


Seni çok seviyoruz.” diyerek seni kutluyorlar. Arkadaşın ise yanına yaklaşıp “Ben de 


şimdi anladım galiba! Minnet dolu, vefakâr arkadaşım.” diyerek boynuna sarılsa; 














Teşekkür 


Aişe annemiz anlatıyor: 
Allah Resulü (s.a.s.) bana: 


- Ey Aişe! Ezberindeki şiirlerden bana biraz okur musun, derdi. 
Ben de: 


- Hangilerinden istersin Ey Allah'ın Elçisi? Ezberlediğim birçok şiir 
Yel elele) 
- Şükür hakkındakilerden olsun, buyururdu. 
Bir keresinde yine, yaptıkları iyiliklere karşı insanlara teşekkür 
etmenin güzelliğinden bahseden bir şiir okudum. Bunun üzerine Allah 
Resulü şöyle dedi: 
- Ey Aişe! Cebrail bana haber verdi ki, Allah Teala kıyamet günü insanları 


yeniden dirilttiğinde, bir başkasından iyilik gören kuluna: 





- Sana dünyadayken iyilik eden kuluma teşekkür ettin mi, buyurur. O 
da: 
- Ey Rabbim! Bana dokunan iyiliğin senden geldiğini bildiğim için 


sadece sana şükrettim, der. Allah Teala ise: 





- Bu iyiliklerin sana ulaşmasına 

aracı kıldığım kuluma teşekkür 

etmedikçe bana şükretmiş olmazsın, 
buyurur. 
(Ali el-Müttaki, lll, 741-742 kaynağından 
hikâyeleştirilmiştir.) 

Anlıyoruz ki insanların küçük iyiliklerine 

teşekkür etmeyi bilmeyenler, Allah'ın sonsuz 


nimetlerine de layıkıyla şükredemez. 
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Kimlere minnet duyarız? Aklımıza gelenleri söyleyelim. Allah, Peygamberimiz, 
annemiz, babamız, kardeşlerimiz, öğretmenlerimiz, yardımımıza koşan arkadaşlarımız, 
temizlik görevlileri, servis şöförü, büyüklerimiz gibi... Ooo ne kadar çok değil mi? Şimdi 
bunları bir düzene ve sıraya koyalım. 

1. Allan 2. Peygamberimiz 3. Anne baba ve yakın akrabalarımız £. Diğer insanlar 

S. Bu dünyada şu an yaşamayan (vefat etmiş) bize emeği geçmiş kişiler 

—-.Şimdi bu listeyi tahtanın bir köşesine ya da bir kâğıda yazalım. 

—-Daha sonra sırayla onlara minnettarlığımızı nasıl gösterdiğimizi söyleyelim. Bunları 
kâğıt parçalarınaya da tahtaya karışık şekilde yazalım. Örneğin, Allah'a minnettarlığımızı 
nasıl gösteririz? Namaz kılarak, şükrederek, ibadet ederek gösteririz. Peygamberimize; 
onun tavsiyelerine, (sünnetlerine) uygun yaşayarak, salavat getirerek, ahlakını öğrenerek ve yaşayarak. Anne babamıza; teşekkür ederek, işlerinde yardımcı olarak, sarılarak. 
Şu an yaşamayan (vefat etmiş) kişiler için ise dua ederek, Kuran okuyarak, hayırlar 
yaparak... Kâğıt parçalarına yazdıysak bu kâğıtları odanın çeşitli görünür yerlerine 
koyabiliriz. 

Şimdi oyunumuz başlıyor... 


—. Öğrenciler sınıf içinde, gezintiye çıkmış gibi tek sıra hâlinde yürürler. Görevli kişi elini 





çırpıp listeden birini ya da bir numarayı söylediğinde ona yapılacak minnet hareketini 
bulup dokunmaları gerekiyor. 

—. Oyuncu sayısına ininceye kadar bir maddeye birden fazla kişi dokunabilir. Her oyunda 
dokunulan bir madde oyundan çıkarılır. Oyuncu sayısı kadar madde kaldığında ise her 
kâğıda bir kişi dokunabilir hâle gelir. Yanlışmaddeye dokunan ya da açıkta kalan oyuncu 
oyundan çıkar. Bakalım oyunun sonuna kadar kimler kalabilecek? Kim birinci olacak? 
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Teller iilide(elerz'aTe KAYI aiz Ko) (laNınllalainla0174 
ele geri GerezişiiGideriaN elde (teli(ol gi, 


a) Ekmek, su vb. verdiği nimetleri israf etmemek. 

b) Allah'ın bize verdiği sadece maddi nimetler için Allah'a 
şükretmek. 

c) El, ayak gibi organlarımızı güzel işlerde kullanmak. 

d) Namaz kılmak. 


2 


zrellekidiride(elerşeii ileri) o'dlı01r4 Ko) fig 
gallelerinlşeir4elekira geri geriielalkisideriaMoldile(el(el 


a) İsmi söylendiğinde salavat okumak. 

si elalila ile Kere Zer. eli irt 

c) Peygamberimizin sünnetine uygun davranmamak. 
d) Medine'ye gittiğimizde kabrini ziyaret etmek. 
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Öğretmeniniz ertesi gün sınıf panosuna asılacak 
bazı yazıları sizin hazırlamanızı istedi. Siz de o akşam 
rahatsızlandınız. Bir arkadaşınızı arayarak bu görevi onun 
üstlenmesini rica ettiniz. O da kabul etti. Ne yapardınız? 


zi erlerMiricellTelikelfelileliNleleKerol giyer axildiTefideli 
b) Arkadaş olduğumuza göre zaten yapması gerektiğini 
düşünürdüm. 


c) Benden mutlaka bir karşılık bekleyecektir, diye düşünüp 
öridellaMrnla glaivrde(zeridellni 

d) Ertesi gün, ona borçlu olarak kalmayacağımı yaptığı 

— iyiliğin karşılığını parayla ödeyeceğimi söylerdim. 


ya 


b) Annemden ona büyük bir hediye almasını rica ederdim. 

c) Fatma teyzeye bütün alış verişlerini yapma sözü verirdim. 
d) İyileştikten sonra ilk fırsatta Fatma teyzeye teşekkür 
altina eleridolai 


Okula giderken yolda düştünüz. Diziniz kanadı. Kalkmakta 
da zorlanıyorsunuz. Kimse yardım etmiyor. Birden komşunuz 
Fatma teyzenin size doğru geldiğini fark ettiniz. Sizi kaldırı 
eve götürdü. Ne yapardınız? 

Di idellkeyiler'akelelareliteilmTe(KolariileigiMir Seli iel 

wer ddildilelidolinn) 





> 
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0-0 
 — 
> 
(Ciiçelteliairale <igierer a Mere anıarallalr4efo)deli 
nüz. Ne yapardınız? | 


a) Beni görmemesi için arkam dönük oturmaya çalışırdım. 
b) Öğretmenimi gördüğümü belli etmeden anneme, 
oilgreraKoliillmireridell 

c) Eğer beni görüp tanırsa uzaktan selam verirdim. 

d) Yanına gidip kendimi tanıtır ve hatırını sorardım. 
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< yeke alete TATAR Nal lil Safe MAY alaTlalralöleğtef-Ter-Teliş 
“e şa yatağınızın başından ayrılmıyor. Ne düşünürdünüz? 

a) Böyle bir fedakârlığı ancak annemin yapabileceğini ve 
elalllaMerz'4ieeteldirniie'zelnieliklaliireliln 

b) Annem olduğu için bunu yapmak zorunda olduğunu 
düşünürdüm. 

c) Sürekli başucumda durması beni rahatsız edeceğinden 
olrelieğüuuarrio a nrellşle(ikiölariiçelila) 


d) Yorulduğu için üzülürdüm. Gidip yatması gerektiğini 
söylerdim. 


rrelleridilidetleM erişte Mirialari erzlerkilareMınllalaTcimiie(V1r'a 
elişgereTelirelilarey4iKe(-eli(e (gif; 


a) Dışarıda arkadaşlarımla otururken, ağlayan kardeşimi 
oyun oynatmam için beni eve çağıran annemin isteğini, 
canım sıkılmış olsa da yerine getiririm. 

b) Ertesi günün ödevlerini bitirmem gerektiğini söyleyip 
dışarı çıkmama izin vermeyen anneme küserim. 

c) Televizyonda sevdiğim bir programı izlerken, yatma 
serhuiailakeri(elteliiMeranlarirsiaN erzio'zianlleoy4ülaiikeli (idin) 
d) Proje ödevimi öncelikle tek başıma yapmaya çalışmam 
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eridi gufelielikreliidiraNerz'orzinnllaroy4ölaliellid0i > 
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Sokakta arkadaşlarınızla oyun oynuyorsunuz. Bir arkadaşınız 
sizi uyarıp, oynamak için yakındaki parka gitmeyi teklit etti. 
Siz parka gittiniz ancak diğerleri gelmedi. Daha sonra bu 
ela erektil şirzeriao)ldlatsirci çel ercikerzidoxe(ellaliRVE-A Kol (vlalvlaN Ki di(e/fella) 


öğrendiniz. Ne yapardınız? 


a) Arkadaşımın yaptığı uyarıyı dinlediğim için kendimle gurur 
eliliridelai 

b) Bizi uyaran arkadaşıma teşekkür ederdim.Bu olayı ve onu 
elleleligr/:'anretaMölelieaarzrZolla0) 

c) Bir daha asla sokakta oyun oynamazdım. 

d) Eve gidip başıma böyle bir şey gelmediği için şükür namazı 


AL 









ul gef-ereKelila Hayatımdaki her 


şey bereketlenir, 
artar da artar. 


beni seven ve 
arayan insan 
sayısı artar. 


Herkes benimle 
elldildKeriikaTzi gi 
arkadaşım olmak 

ister. 


İnsanlara 
Ya ddüldile(ile|- 
elleri defol aToli(oMi Tola 
kıymet bilen insan 

olurum. 


İilteriilmelKek 
KolmikelilalilTe'Kel: 


yalnız kalmam. | 


öllGieeirlare! Dünyada 


girer, huzur ve ve ahirette 
mutlulukla dolarım. kazançlı çıkarım. 


Çevrem beni 
AV 


Yardıma ihtiyacım 
ellelifellişTerMeriers! 
söylemeden etrafım 
öridellşnilşaT Mi Kekizla 
insanlarla dolar. 


tebessümle anan 
kişilerle dolar. 

























Kimse benimle 
iş yapmak 
istemez. 


İnsanlara teşekkür 
etmeye etmeye, 
Allah'a da şükretmez 
hâle gelirim ve 
kaybedenlerden 
olurum. 








Allah'ın 
sevgisinden ve 






Kendini çok 
beğenen, hiçbir 
şeyden mutlu 








memnuniyetinden 
uzak kalırım. 


olmayan, nankör 
bir insan olurum. 


Çevremdeki kişiler 
nankör olduğumu 
düşündükleri için 
beni sevmezler. 









“ wüçükken de BUYÜKTÜN 


ol Sevgili Peygamberimiz, bebekliğinden itibaren kendisini 
emziren ve kendisinin her türlü bakımını yapan sütannesi Halime 


Hatun'u çok severdi. Onu ne zaman görse, “Anneciğim! Anneciğim!” 


diyerek muhabbet gösterip hürmet ederdi. 
Bir keresinde Halime Hatun yine Peygamber Efendimizi ziyarete gelmişti. 


Onu güzelce misafir ettiler, kendisine ikramda bulundular. Sevgili Peygam- 













berimiz sütannesine hâl hatır sorduğunda Halime Hatun: 
- Memleketimizde çok kuraklık var. Sular çekildi, Otlaklar kurudu. Hayvan- 


larımız susuzluktan ve açlıktan ölmeye başladı. Çok zor durumdayız, diyerek 


dert yandı. 
Sevgili Peygamberimiz kendisine sütannelik yapan, Halime Hatun'a bü- 


yük bir şükran ve minnet borcu duyuyordu. Şöyle dedi: 
- Şimdi hemen hanımım Hz. Hatice ile konuşacağım ve sizin ihtiyaçlarınızı 


karşılayacağım. 
O gün Peygamberimiz, Halime Hatun'a HO koyun; diğer mallarını taşımak ve 


üzerine binmek için bir deve hediye etti. (İbn-i Sa'd. |, 113, 114) 
Aradan uıllar geçti gitti. Mekke'nin fethedildiği sıralarda bir gün Halime Hatun'un kız kardeşi Peygamberimizi ziyarete geldi. Gelirken de bohçasında tereyağ, keş peyniri gibi hediyeler getirmişti. 

Kendisine iyilik yapanı daima minnetle anan Allah'ın Resülü hemen sütannesini sordu. Halime hatunun vefat ettiğini öğrenince çok duygulandı. 
Gözleri yaşla doldu. Sütannesinin kardeşi olan bu hanımetendiye memleketine dönüşünde elbiseler hediye ederek, binmesi için bir deve ve 200 

dirhem gümüş para verdi. Kadıncağız sevinç içinde yurduna dönerken şu 
sözleri tekrar ediyordu: 

- Sen, küçükken de büyüktün. Şimdi de ne güzel, ne hayırlı, ne büyük 
(Vâkıdi, Il, 869; Belâzurı,I, 95 kaynağından hikâyeleştirilmiştir.) 


bir insansın, diyordu. 





«O 















Malzemeler 
AL kâğıt, makas, 
üç küçük taş parçası (çakıl taşı), 
5 cm'lik on-on beş tane ip, 
yapıştırıcı ya da bant 


Atalarımız çok çalışmış ve vatanları için fedakârlıklarda bulunmuşlar. Onların sayesinde böylesi 
güzel bir vatana sahibiz. 


Peki, bunun kıymetini bilmezsek ne olur? Haydi bakalım, görelim. 
A İki tane dosya kâğıdına birer Türkiye haritasını, bölgelerine ayırarak çizip, kesiyoruz. 
Önce birinci ülkemizi elimize alalım. Sonra iplerimizle haritamızın etrafını çevreleyelim. 
Bunlar bizim minnet bağlarımız olsun. Sonra üç tane de çakıl bırakalım haritamızın üzerine. Bu taşlar da büyüklerimize olan veftamızı göstersin. 
A Sıra geldi ülkemizi oluşturan bölgelere. Hiç minnet duyup. birbirinin kıymetini bilmeseler ve başlasalar çekişmeye. “ En iyi Karadeniz. Hayır, Ege'yi kimse geçemez. Hadi 
canım en büyüğünüz Doğu Anadolu. Hınh Güneydoğu Anadolu daha güzel. Aaa olur mu 
Marmara en güzel! Başkent İç Anadolu'da bir kere, en büyük ol” deseler ve tüm bağlarını 
koparsalar. Bu durumda minnet bağı iplerimiz ve veta taşlarımızı haritanın üzerinden 
atıyoruz. 
A Şimdi sıra geldi, zorlu günlere. Haritamızı üzerine koyduğumuz masayı ya da örtüyü 
sallayalım. Biraz dağıldılar galiba. Fırtınalı günler bizi bekliyor, şimdi hep birlikte hızla 
üfleyelim. 

Ne oldu? Ülke dağıldı gitti değil mi? 
M Evet çocuklar! Gördüğünüz gibi, birbirine minnet bağlarıyla bağlanmayan ülke 
zorluklar karşısında dağılıp gitti. 
A Şimdi de ikinci haritamızı alalım elimize. Tüm bölgelerimizin güzelliğini, kaynaklarını, 
değerini bilelim ve minnet bağı iplerimizi özenle yapıştıralım, üzerlerine. Her bölge diğerine sımsıkı iplerle bağlansın. Sonra vefa taşlarımızı da haritamızın üzerine koyalım. İpler 
ile sımsıkı saralım. 

Yine zorlu günler gelsin ve depremlerle sarsılsın, tırtınalarla savrulsun haritamız. Ne 
oldu? Parçalara bölünüp, uçup gitti mi? Evet; minnet dolu olursa yüreğimiz ne vatanımız bölünür, ne gücümüz, birliğimiz. 








 silledaMlş 
Güzel İsimleri 





) KS çi || eş-Şekür 


eş-Şekür, kendisine şükredenlere çeşit çeşit hediyeler veren, demektir. 
Allah, minnet duygusu gelişmiş olan, etrafındaki nimetleri görüp değerini 
bilenleri yüksek derecelere ulaştırır. Onlara çok çok sevaplar verir. 

Etratındaki insanların kendisi için yaptıklarını anlayarak değerlerini bilen 
kişi, Allah'ın da değerini anlamaya ve görmeye başlar. Şekür olan Allah, içinde 
minnet duygusu olanın duygularını geliştirir, daha iyi görüp düşünmesini 
sağlar. Bir bakalım isterseniz: 

Allah bizler için vitamin deposu meyve ve sebzeleri hazırlayıp, gerekli 
olan mevsimde yeşertir. Bizler onları yediğimizde vücudumuz kuvvetlenip, 
mikropları yener. Yan etkili ilaçlar yerine bu lezzetli besinleri, düzenli bir 
şekilde yersek, Allah'ın izniyle hastalanmayız. 

Vücudumuzu da en mükemmel biçimde yaratan Allah'tır. Anne karnındaki 
ilk günlerimizde yemek borumuz ve bağırsaklarımız bitişik bir şekilde dururlar. 
Her seterinde doğru bir şekilde ayrılır ve görevlerini yaparlar. 

Kafadan bacaklı olsaydık ya da gözlerimiz ensemizde olsaydı ne kadar 


zorlanırdık değil mi? Allah'a çok şükür, harika bir vücudumuz var. 








İşte bütün bunları ve daha nicelerini görüp “Elhamdülillah”, “Allah'a 
şükür” diyen kişiye Allah ödüller verir. Yeter ki O'nun bize ne kadar değer 
verdiğini görelim ve anlayalım. Şekür olan Allahımız, kendisine şükrederek 
ibadet eden kullarına hem bu dünyada hem de ahirette süprizler hazırlar. 
Allah için abdest alırsak, bütün can sıkıntımız gider, rahatlarız. Namaz kılsak, 
zamanı doğru kullanmayı öğrenir, güzel ahlaklı oluruz. Zekât, sadaka versek, 
bencillikten kurtulur, zenginleşiriz. Oruç tutsak zinde bir vücuda sahip olur, 
empati kurabilen biri hâline geliriz. Kurban kessek, fakirlere et ikram etmiş 
olur, onları sevindiririz. Hacca gidersek sabrı öğrenir, iyilikle tüm insanlığın 
birleşip kuvvetleneceğini görürüz. Tüm bunları Allah'a teşekkür etmek için 
yaptığımızda, bütün bu kazandıklarımız yetmiyormuş gibi bir de ahirette 
mücevherlerden köşkler, altından nehirler akan tahtlar ve nice süprizlerle 
karşılanırız. Haydi o zaman daha ne duruyoruz? Bize bu kadar ödüller veren 
Şekür bir Rabbimiz olduğu için şükredelim. 

Ne mutlu ki eş-Şekür ismini bilen kişi, etrafındaki tüm güzelliklerin değerini 
bilir. Şekür olan Rabbine şükret, hem sıkıntılardan kurtul, hem de hediyeler 


kazan! 








 miifedeMiş 





4 3N eı-Hamid 


bi gi 
(-Hamid yaotıklarıyla ve nirne tleriyle 
€ ii 9 
tmek. 
hamda en layık olan demektir. Hamd e 


. 
demektir. Teşekkürden de ötedi 


övmek 





ce Allah'a yapılır. Çünkü kimsenin 


acağı şeyleri bizim için Allah yapaf 
| leri Allah 


ve sade 


yapamay 







WU o. . et 
ve kimsenin vermeyeceği! nim 


bize verir. 





de 
SARİ ei-arüvy 


el-Afüwv, günahları silib, affeden 
<ezalandırmaktan vâazgeçendir. | 
Affetmeyi seven Allah'ımız iyilik yapar 
rahmetle davranır, affedici olursak Ni 


günahlarımız, affeder Böylece bize kötülük 
ÖLÜİÜ 


yapanları atfetmemiz konusunda yol 
O 


gösterir, 





DURA 


Ey Şekür olan Allah'ım! Verdiğin nimetlere 










hamd ediyor, şükrediyorum. Beni her zaman 


şükreden bir kul eyle ve nankörlükten koru. 








Verdiğin nimetleri artır, eksiltme. Bize 
iyilikler yapmayı, iyi insanlarla 
beraber olmayı nasip eyle. 


Amin! 








GeazeTe 








Anne ve babasının ayrılması nedeniyle 6 yaşındayken / kardeşiyle birlikte çocuk yurduna verilen Murat 
Pektaş, 15 yıl çeşitli yurtlarda kaldıktan sonra, devlet olanaklarıyla yurt 
dışında üniversite eğitimi görmüş. 
10 yılını geçirdiği Hızırtepe Erkek 
Yetiştirme Yurdu'na dönen Murat 
Pektaş. şunları söyledi: 

“Başka illerdeki yurtlarda da kaldım. 
ama bu yurtta 1O yılım geçti. Duygusal ve fiziksel gelişim dönemimdi ve 
hiçbir sorun yaşamadım. Üniversiteyi 
haziranda bitirdim. Hemen buraya 
geldim. Genel olarak yurtların en bü- 


06.12.2005 





yük sorunu eleman yetersizliğidir. 
Benim kaldığım yurtta da bu sorun 
olduğu için yemekhanede çalışıyorum. 
Öğrencilerin derslerine de yardımcı 
olmaya çalışıyorum. Devlete ve en 
güzel günlerimi geçirdiğim bu yurda 
minnet borcumu ödemek için yurtta 
gönüllü çalışıyorum.” 

Askerlik kararı aldırdığını ve 12 Araık'ta birliğine teslim olacağını söyleyen Pektaş, askerden dönünce yine yurtta hizmet vermek istediğini 
ve bunun için kurumun iş başvurusu 
formunu doldurduğunu belirtti. 





ES SE SESE SE ESEESEESEEEEEEEESEEEESEEESEESEESEEEEEEEEESEESENENEN 
BESEN EEEENSNENSGENSNENSENENENSEENSNENSNENSNENSNENSNENENENSEENSNENENERĞNİ. 

















Suçluları kovalar. 
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Kalbimde Allah aşkı var, 


Gece gündüz bizi korur, 
Ateşimi ölçer, sevgiyle sarar, 
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Gece gündüz bana bakar, 


Bizim sokakta komşular var, 
Bizim evde annem babam var. 











© Teşekkür " 
. Sep 








Etrafımızda bizlere destek olan bir cok insan var. 


Onlara mMinnetimizi göstermek icin teşekkür sepeti 


hazırlamaya hazır Mısınız? 





iri ğlayarak 
li yerlerden kurdele geçirip bağlay 
l 


| ai ilirsiniz. 
bir kartona çıkaralım. İşaret “miz. İstediğiniz gibi süsleyebi 


izim * kür Sepeti 
bir sepet hazırlayalım. Bu bizim Teşek p 
ir se 


, kardeşimiz, komşu- 
Yı Unutmayın, Bakalım “Teşekkür Sepeti” nasıl 
şıracaklar bu teşekkürünüze. 


zine notlar yazma 


sevindirecek insanları? Kim bilir ne kadar şa 


Haydi bakalım, iki tane origami çiçek modeli de bizden size hediye! 


| ZİN i 
Kesik çizgilerin olduğu 


Resimdeki gibi kâğıdımızı noktalardan 
ikiye katlıyoruz. ok yönünde katlıyoruz. 





Kıvrılan kanadın geldiği yerden diğer 
kanadı da ok yönünde katlıyoruz. 


Artık güzel bir çiçeğimiz oldu. 
Üzerine teşekkürlerinizi yazıp 


istediğiniz kişiye verebilirsiniz. 





Kesik çizgilerin olduğu yerden Çiçeğimiz 
arkaya doğru kıvırıyoruz. tamamlandı işte! 









Katladıktan sonra ok 
yönünde ortadan ikiye 
katlıyoruz. 


İl 
İl 
li 
il 
Ni 
yi 
Mi 
Mi 





Şimdi sıra dalını ve 
yaprağını yapmaya geldi. 
Bunun için yeşil kare 
bir kâğıdın iki kenarını 
şekildeki gibi ortaya 
doğru katlıyoruz. 


Kesik çizgilerin yerinden 
ok yönünde katlıyoruz. 
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Yukarıdaki 
örnekteki gibi 
yapabileceğiniz 
bir çiçek örneği 

daha. 


A. 


Madalya Töreni 





Bizim Keloğlan, proje yarışmasında öyle güzel bir park modeli sunmuş ki jüri üyeleri hayran kalmış. Hazırlatıp madalyayı, çağırmışlar 
Keloğlanı. Büyük bir tören hazırlamayı da unutmamışlar. 

Kürsüye çıkan başkan “Birçok proje geldi elimize. Hepsi birbirinden 
güzeldi. Ancak bu proje hepimizi çok etkiledi. Yaşlılar için düşünülmüş 
“Hürmet Bankları” sohbet köşesi, anneler için “Sen Dinlen, Biz Oynarız 
Annem” oyun alanı, meyve ağaçları ve sebzelerle dolu botanik alan 
“Nimet Bahçesi”, “Şükür Yarabbi Şelalesi”nde, insan ve hayvanların 


rahatlıkla kullanabileceği şekilde ayarlanmış çeşme yapıları, engel- 





lilerin rahatlıkla gezebileceği, arkadaşlarla yürüyüş ve koşu yapıla- 


bilecek “İyi ki Varsın” park yolları, “Kıymetli Vücudum” spor alanı bizlerin 





hayranlığını kazandı. Evet, proje yarışmamızın birincisi “Minnet Parkı 
ile Keloğlan” diyerek madalyayı Keloğlan'ın kel kafasından geçiriverdi. 

Madalyayı ve mikrotonu kapan Keloğlan başladı konuşmaya: “Heh 
heytt! Etrafındakilerin değerini bilmeyen, nasıl kazansın erdem. Büyümek için büyüklere hürmet, nimeti verene şükretmek gerek. Tabii 
madalyayı kapınca anneye bir de teşekkür etmek. Anam sen yetiştirdin 
beni, aldırdın madalyayı, hak ettin hediyeyi.” diyerek sıçrayıverdi ana- 


sının boynuna. Törendekiler de başladı alkışa. 














bilmiştiniz. 
kendisine 
ffüse çıkıp oyun oy- 





bir Soruyu 















araştırı rdım. 


b) Teşekkür ederdim ve OYuncağımı alan kişiyi ge 
bulmasın, isterdim. 


c) Bir daha o parka gilmezdim, 
d) Teşekkür ederdim ve her parka geldiğimde hatırını 
sorardım. 
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iyilik edene Yapacağı bir 
v., . 2 
davranış değildir; 


a) Karşılaştığında görmemezlikten gelmek. 
b) İyiliğe iyilikle karşılık Vermek. 


c) Teşekkür etmek. 
d) Onun İÇin dua etmek. 





Bir kahvenin kırk yıl hatırı var: 






Görüştüğümüz kimselerle iyi 






günlerimiz, kötü günlerimiz olabilir, 






Kötü günlerimizde İyi günlerimiz; 







hatırlayıp, bizler için yaptıklarının 






hürmetine anlayışlı davranmalıyız, 







gönül alma: 
li olan 
imektir. 
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Küçük 






hatırlanmak 


kkürün | 
Teşe KüçÜĞÜ olmaz 













Adam adamdan korkmaz, hatır sayar: 





Bir kimse kendisine yapılan kabalık 






ve kötülük karşısında sert tepki 






göstermiyor, benzer bir Şekilde karşılık 






vermiyorsa, bu korktuğundan değildir. 
Birbirlerinin Üzerindeki hakkı bilip, değer 


vermesindendir. Minnet dolu bir yüreği 






olduğundandır. 

















Minnet duymak: 
Birinin iyiliğine karşı çok 
Memnun olup, aynı Şekilde 
iyilik 9gösterme isteğinde 


olmak. 





Gönül borcu: 
Yapılan iyiliğe karşı kendini 
borçlu görme, Minnet, Şükran 


duymak. 
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Aşağıda “minnettarlık” ile ilgili bazı sözcük ve deyimlerin harflerini karışık olarak 
verdik. Bunları bulup sayılara denk gelen hartleri yerleştirerek 
ayet-i kerimeyi bulabilir misiniz? 


RÜŞKÜ —- Allah'a duyulan minneti dile getirme 


NETMİNTAR —- Birinden gördüğü iyiliğe karşı kendini borçlu hisseden kişi 


LÜGÖN BUCRO — Yapılan iyiliğe karşı kendini borçlu sayma 


ŞEKTEKÜR — Yapılan iyiliğe karşı duyulan gönül borcunu anlatma 





ŞİNDİRKAAS — Değer bilir, iyilik bilir 





NAKRÖN —- İyilik bilmez 


BİRİK — Kendini beğenme, büyüklenme 





İNHATE —x Hainlik 


YANIHET — Güveni kötüye kullanma 
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Kalbim. gözüm, kulağım, 


saymakla bitmez anladım. 


Hepsini verdi bana Allah'ım. 
Sence bunlar İçin ne 


yapmalıyım? 





Eslenceli Test 1 Cevap Anahtarı 
Ib - 2c -3a-Ld- 5d - Ga- 7b - 8b 
Değerli Test 2 Cevap Anahtarı 
lc - 2b - 3d - Hb - 5d - 6c - Ja - 8b 


Bulmaca Cevap Anahtarı 





İnsanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez. (Ebü Dâvüd. Edeb.11) 


Allah'ım! Seni anmam, sana şükredebilmem ve sana ibadetlerin en güzeliyle 
yönelebilmem için bana yardım et! (Nesai, Sehv, 60) 


Bilmece Cevap Anahtarı 


1. Kadirşinas 2. Şükretmek 3. Nankör 


Evir Çevir Bul Cevap Anahtarı 
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Âyet-i Kerime Cevap Anahtarı 
Ekli lo, STATRİAJTJAİN 
KJUJLİAJKİLİAJRIİĞİÖlZİLİEİR 
KİAJLİPİJLİEİRİİVİEİRİEİNİDİİİR. 
KJAJDİJAJR ŞlölkiRlelbiililofR/slulnNlujz)i 


(Mülk süresi, 67/23. ayet) 











